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Herinnering aan de H. Communie



Fer [)[gc[e ggerinvnrering

aan cle

8ers£e gg @ommwnie

van
Harie Roebroeks
gec{zum in
de kerk van 0. L. Wrouw
Onbeslekte Onfuanganis te fpeq
op 19 Mei 1946.

Nu mag ik U ontvangen
Miin zoete lieve Heer
Mijn harte vol verlangen
Kniel ik eerbiedig neer,

Wat zal ik wedergeven
Uit diepe dankbaarheid.
Neem Jesus, heel mijn leven,

Ik heb het U gewijd.






TER BLIJDE HERINNERING

aan de

Eerste H. Communie

Vi

an
Cruusje Wolters

gedaan in de parochiekerk van
O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te PEY
op Zondag 29 Juni 1952.

¥*

Wat ben ik vandaag gelukkig,
Wat 'n vreugde, wat 'n eer|
Jezus, Die mij toch zo lief heeft,
Daalde in mijn hartje neer.

Daarom bid ik, daarom vraag ik :
,.Lieve Jezus, blijf bij mij,

Nu en altijd, heel mijn leven,
Want mijn beste Vriend zijt Gij."”

&se p0/53






TER BLIJDE HERINNERING

aan de

EERSTE H. COMMUNIE

CLOin Schmitz
gedaan in de

Parochiekerk van de H. Landricus

te ECHT
op Zondag 22 Juli 1951,

Geef mij een handje, Lieve Vrouwke,
Laat ons saam naar Jezus gaan.

Zie, mijn zieltie en mijn lichaam
Hebben ‘'t reinste kleedje aan.

Samen mogen wij alles vragen,
Moeder, o wat zijn we rijk.

Ik vraag, dat Jezus ons wil zegenen
Met twee handen tegelijk.






TER BLIJDE HERINNERING

aan de

Eerste H. Communie

Gerard Wolters

gedaan in de
Parochiekerk van de H. Landricus
te ECHT
Zondag 22 Juli 1951,

Een kindje klein,

Het zieltie rein,

Zo lief en teer.

Wij zien haar gaan,
Wij zien haar sadm
Met Onze Lieve Heer.
Biijf bij Hem kind,
Je liefste Vrind,

En wees niet bang.
Laat Maria rein,

Je Moeder zijn

Je leven lang.



